Zondag 28 februari 2010
Begunstigers- en familiedag

Op zondag 28 februari 2010 hebben wij als dank voor alle
steun, een begunstigers- en familiedag georganiseerd. Om
10.30 uur hebben wij in de Lambertuskerk te Kerkrade de
Missa Trinitas van Kentaro Sato uitgevoerd. Aansluitend
hebben we bij Café de Wieétsjaf alle verzamelde foto’s van
Rome via beamer bekeken (en dat waren er een boel).

De kids kregen frietjes en snacks en voor de volwassenen was
een heerlijk boerenbuffet besteld. Frans Cobben (de
echtgenoot van Geertje) heeft ons die middag nog op ludieke
wijze toegesproken.

Het was voor de leden, familie, fans en begunstigers een
gezellige middag.



